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OEFENINGEN 
 

A. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé : 

 

1. Wie heeft/hebben jullie op het feest uitgenodigd ? (uitnodigen) 

2. Onze gasten zijn al aangekomen. (aankomen) 

3. Jan heeft me aan Fred voorgesteld. (voorstellen) 

4. Gerda heeft ons de hele avond verwacht. (verwachten) 

5. Wie heb je daar ontmoet? (ontmoeten) 

6. Hij heeft vergeten me te bellen. (vergeten) 

7. We hebben vroeg ontbeten. (ontbijten) 

8. Hebben jullie dit goed begrepen? (begrijpen) 

9. Vader heeft de televisie aangezet. (aanzetten) 

10. Hoeveel heb je voor dat boek betaald? (betalen) 

 

B. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé : 

 

1. Ik heb me met dit mes gesneden. (snijden) 

2. Het heeft de hele nacht gebliksemd (faire des éclairs). (bliksemen) 

3. Het is de gangsters gelukt te ontsnappen. (lukken) 

4. Zijn jullie met de trein gekomen? (komen) 

5. Ons kind heeft een open hartoperatie ondergaan. (ondergaan) 

6. Gedurende de oorlog zijn mijn grootouders naar Engeland gevlucht. (vluchten) 

7. Hoe komt het dat mijn spijkerbroek is vernauwd (rétrécir)? (vernauwen) 

8. Onze buurman heeft een nieuwe caravan gekocht. (kopen) 

9. De oude kerk is gedurende de aardbeving ineengestort (s’effondrer). (ineenstorten) 

10. Sorry, ik ben uw naam vergeten. (vergeten) 

11. Onze dochter heeft medicijnen gestudeerd. (studeren) 

12. We hebben dagenlang op de Nijl gezeild (naviguer, faire de la voile). (zeilen) 

13. Mijn vriendin is stewardess geworden. (worden) 

14. Door wie is Australië ontdekt ( voix passive)? (ontdekken) 

15. Grootvader is gistermorgen overleden. (overlijden) 

16. Heb je je nooit vergist? (vergissen) 

17. Toen is het vliegtuig opgestegen. (opstijgen) 

18. Mijn wagen is nog niet gerepareerd ( voix passive). (repareren) 

19. Verleden week heeft het hard gewaaid. (waaien) 

20. Vannacht is mijn broertje wakker geschrokken (s’effrayer). (schrikken) 

 

C. Réécris le texte suivant au passé composé : 

 

André is in Nederland 

 

Op één juli is de vakantie begonnen.  André is naar Nederland vertrokken.  Hij heeft de trein in 

Brussel-Zuid genomen en een paar uur later is hij in Den Haag aangekomen.  Daar is hij één week in 

Hotel Batavia gebleven.  Hij heeft het Mauritshuis bezocht en is naar Scheveningen gelopen.  Hij heeft 

niet lang gelopen: het ligt niet ver, hoor!  Op het strand heeft hij in het water gespeeld, heeft strips 

gelezen en heeft met buitenlanders gesproken.  Hij heeft ook Bart, een Nederlandse jongen, ontmoet.  

Samen hebben ze in het park gewandeld.  Ze zijn ook naar het centrum gewandeld, hebben een 

pizza gegeten en (hebben) cola gedronken.  Ze hebben zich veel geamuseerd. 

’s Avonds heeft Bart hem naar het hotel teruggebracht.  Een paar dagen later is André naar 

Amsterdam gegaan en heeft kennis gemaakt met zijn Nederlandse gastgezin.  Hij heeft daar veertien 

dagen gelogeerd.  Met hen is hij naar een bruiloft gegaan.  Hij heeft weer veel plezier gehad.  Hij 

heeft in Nederland rondgereisd en elke dat heeft hij een andere stad gezien.  Hij heeft veel brieven 

aan zijn familie geschreven en heeft veel foto’s genomen.  Zijn ouders hebben hem af en toe 

opgebeld.  Ze zijn ook op reis gegaan, maar naar Frankrijk.  Bij hun terugkeer hebben ze veel 

briefkaarten van André in de brievenbus gevonden. 

 

 

 

 


